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Woord van welkom (ds. J. Smit)
Zingen: Psalm 103: 1

1. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten,
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten,
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden,
vergeet nooit één van Zijn weldadigheden:
vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees!

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1: 4 — 8 HSV

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar
de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes
doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israél het
Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te
weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest
ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea
en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Zingen: Lied 960: 1, 5 en 6 Joh. de Heer

1. Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen

het Evangeliewoord,

het Evangeliewoord.

5. De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,

en al wat arm is weten

dat daar een Heiland is,
dat daar een Heiland is.

6. Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen

het Evangeliewoord,

het Evangeliewoord.

Meditatie: ‘U zult mijn getuigen zijn’



Zingen: Lied 343 Opwekking

1. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

2. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Verhaal (mw. A. Smit-Tahapary)
Zingen: Gezang 120

1. O God en Heer, in 't glorielicht
van 't boventijdse leven,

in vreugd' en liefd' en in ontzag
wil ik aan U mij geven,;

dat ik, gehoorzaam aan uw wil,
de weg ga tot de ander,

dat onze trouw aan U zich toon'
in liefde voor elkander.

2. Der liefde dienst! O leer ons dit:
dat elk uw stem mag horen,

en 't heil verkond' en smarten heel’,
en zoek' wat was verloren.

Geef ons de woorden in ons hart,
die wijs zijn en die winnen,

en dat bij elke helpersdaad

de vreugde nieuw beginne.

3. Wij danken U, God, voor uw Zoon,
om ons gesmaad, gebroken;

o Liefde, op het harde kruis

is 't diepste woord gesproken.

Nog klinkt daarvan een echo voort,
waar liefde wordt gegeven,

en w' in de liefde voor elkaar

uit uwe liefde leven.

Dankwoord

Dankgebed



Zingen: Lied 132: 1, 2 en 3 Joh. de Heer

1. Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie, hoe mij mijn zonde smart;
trek mij met Uw koorden nader,
stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,

stort Uw liefde ook in mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbijgaan:
Gij geeft blinden de ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan,

werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door Uw kracht in mij!

Orgelspel

(Wilt u een bijdrage geven voor de wijkkas dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer
NL68 RAB0O0331830205 ten name van de kerkenraad wijkgemeente “Sion” of door na deze dienst
uw bijdrage te deponeren in de daartoe geplaatste schalen bij de uitgang)



