Liturgie
voor de dienst van zondag 28 februari 2021
om 10.00 uur in de Ichthuskerk,
uitgaande van de Rehoboth wijkgemeente.

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 42: 1, 3

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;

God des levens, ach, wanneer

zal ik naad'ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw naam verhogen?

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal Zijn naam nog loven.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: WK 158: 1,5, 6

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

5 En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.



Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 79: 4

4. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven,
onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven.

Waak op, o God, en wil van verder lijden

ons klein getal door Uwe kracht bevrijden!

Help ons, barmhartig HEER,

Uw groten naam ter eer;

Uw trouw koom' ons te stade.

Verzoen de zware schuld,

die ons met schrik vervult,

bewijs ons eens genade!

Dienst v/h Woord
Gebed
Schriftlezingen:

- Ezechiél 34: 11-16
- Lukas 19: 1-10

Kinderlied: Opw. kids 126

Zachels is een tollenaar,

veel mensen vinden hem maar naar.
Zachels voelt zich erg alleen,

heeft niemand om zich heen,

heeft niemand om zich heen.

De Here komt vandaag voorbij,
de mensen staan al in de rij.
Zachels wil er ook graag bij,
maar ieder roept: ‘Opzij!'



maar ieder roept: ‘Opzij!'

Zachels krijgt een heel goed plan,
hij ziet een vijgeboom en dan
klimt hij erin en heel misschien
kan hij de Here zien,

kan hij de Here zien.

Daar komt de Here Jezus aan,

Hij blijft vlakbij Zachels staan

en roept: ‘Zachels, kom maar gauw,
‘k wil op bezoek bij jou,

‘k wil op bezoek bij jou!"

Al voel je je soms heel erg klein,
je hoeft echt niet alleen te zijn.
De Here houdt ook veel van jou,
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!'
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!'

Prediking vanuit Lukas 19:10
‘Want de Zoon des mensen is gekomen om
te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

Zingen: Gezang 168: 1, 3,4

1. Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van 's levens rechte baan

op de dwaalweg zijn vervallen.

't Rechte pad leert Hij ons gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

3. Als een Herder wil Hij trouw

't schaap, in een woestijn aan 't dwalen,
waar 't zich zelf verliezen zou,

van de doolweg wederhalen,

brengen op de rechte baan:

Jezus neemt de zondaars aan!



4. Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,

Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:

Jezus neemt de zondaars aan!

Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed en voorbede
Collecten

1. Diaconie

2. Kerk

3. Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 27:7

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op de HEER, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

Zegen
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