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Liederenblad dienst zondag 21 januari 2021 

Nieuwe Kerk, Katwijk aan Zee 

Voorganger: ds. F. van den Bosch 

Ouderling van dienst: Gerard van der Plas 

Welkom 

Lied: Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.  

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer,  

die alles heeft gemaakt.  

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?  

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,  

bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.  

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer 

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.  

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer,  

die alles heeft gemaakt.  

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?  

U bent mijn schaduw, U bent er altijd,  

bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.  

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer 

Stil gebed 

Bemoediging en christelijke groet 
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Lied: Met U alleen 

U bent mijn God, U kent mijn dorst.  
U bent mijn diep verlangen. 
Als U niet spreekt, door Woord en Geest,  
hoe zou ik U ontvangen? 
        
Hoor mijn gebed, o God die redt: 
met U alleen wil ik nog leven. 
  
Als U niet heelt, mijn lijden deelt,       
hoe zou ik dan nog hopen?     
Maar God, ik ben door U gekend;           
U bent met mij bewogen.  
  
Mijn God, U weet wat mij ontbreekt,  
al wat mij kan benauwen.  
Uw Geest brengt rust, maakt mij bewust,  
leert mij op U vertrouwen. 
 

Gods leefregels voor ons leven 

Lied: Neem mijn leven 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

Neem en zegen alle vreugd, 

al 't geluk dat mij verheugt. 

Maak dat ik mij nimmer schaam 

mens te wezen in uw naam. 

 

Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

Schriftlezing: Markus 1.40-45 

40En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de 
knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. 41En Jezus, innerlijk met 
ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, 
word gereinigd! 42En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, 
en hij werd gereinigd. 43En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem 
meteen weg, 44en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga 
heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes 
voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. 45Maar nadat hij weggegaan was, 
begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij 
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niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame 
plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe. 

 

Kindermoment 

Kinderlied: Heer, U kent mij als geen ander 

Heer, U kent mij als geen ander 

U weet of ik zit of sta 

En U kent ook mijn gedachten 

voordat ik iets zeggen ga\ 

Dat u mij zo heel goed kent Heer 

daar snap ik dus echt niks van 

’t is een wonder boven wonder 

dat ik niet begrijpen kan 

 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen 

of het verre oosten gaan 

Overal zult U mij leiden 

U zult altijd naast mij staan 

En u maakte heel mijn lichaam 

Telde ook nog al mijn haar 

Nee, dit kan ik ook niet vatten 

Het is mij te wonderbaar 

 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

Want u bent altijd bij mij 

en altijd om mij heen 

U legt uw handen op mij 

en laat mij nooit alleen 

en laat mij nooit alleen 

en laat mij nooit alleen 

 

Verkondiging 

Lied: Psalm 116:1, 10 en 11 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn 

klagen. 

Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem alle 

dagen, 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op 

keer. 

Ik zal uw naam met dankerkentenis 

verheffen, U al mijn geloften brengen. 

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 

in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
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Ik zal met vreugd in 't huis des Heren gaan 

om daar met lof uw grote naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

elk heff' met mij de lof des Heren aan. 

 

Dankgebed en voorbede 

Aankondiging van de inzameling van de gaven voor (1) diaconie (Kees & Merry, 

Morgensterziekenhuis), (2) Kerk en (3) Eredienst en Pastoraat. 

 

Lied: Mijn hart wacht stil op U, o Heer 

Mijn hart wacht stil op U, o Heer  

uw komst verwacht ik, meer en meer 

uw liefde houdt mijn ziel gevangen 

Naar U gaat al mijn vreugde uit  

ik wacht op U, wacht als een bruid 

reikhalzend hunkert mijn verlangen 

 

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer  

uw komst, de grote ommekeer 

hoe vrolijk zal ik U ontvangen 

Gij die mijn allerliefste zijt  

kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt 

vervul mijn allerdiepst verlangen 

Heenzending en zegen 


