
Programma voor het Bezinningsuur, 

nu de bediening van het Heilig Avondmaal opnieuw moest worden uitgesteld. 

Aanvang: Psalm 43: 3, 5 

Zend Heer', Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's Heeren welbehagen, 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn Redder is mijn God. 

Gebed 

Schriftlezing: 1 Kor. 10: 14 – 22. 

Psalm 23: 1 

De God des heils wil mij ten Herder wezen. 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat’ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

Meditatieve uitleg vers 17: Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij 

allen hebben deel aan het ene brood.  

Psalm 84: 3, 4 

Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen. 

Steekt hem de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt en hun tot zegen strekt. 

 

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 

Elk hunner zal, in 't zalig oord 

Van Sion, haast voor God verschijnen. 

Let, Heer' der legerscharen, let 

Op mijn ootmoedig smeekgebed. 

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 



Leen mij een toegenegen oor, 

O, Jakobs God, geef mij gehoor. 

Dankgebed 

Gezang 282: 1 en 5 

Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij. 

De dag verduistert, Heere, blijf bij mij! 

Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, 

der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet! 

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 

Licht in den schemer, leid mij naar omhoog! 

De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 

in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 


