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Zondag 21 april 2024 

Ichthuskerk, aanvang 10:00 uur 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER' der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 

Hoe branden mijn genegenheen, 

Om 's HEEREN voorhof in te treen! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 

De zwaluw legt haar jongskens neer 

In 't kunstig nest bij Uw altaren, 

Bij U, mijn Koning en mijn God, 

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

Geduchte HEER' der legerscharen, 

Welzalig hij, die bij U woont, 

Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 

Stil gebed  

 

Votum en groet 

 

Aanvangstekst 

 

Zingen: Psalm 65: 2 

2. Een stroom van ongerechtigheden 

Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden 

Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 

Dien G' uit al 't aards gedruis 

Doet naadren, en Uw heilstem horen, 

Ja, wonen in Uw huis. 

 

Gebodslezing 

 

Zingen: Psalm 78: 1 (DNPB) 

1. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, 

naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 

Wij mogen het verleden niet vergeten; 

laat aan je kinderen Gods daden weten. 

Vertel het door, vertel het nageslacht 

wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. 

 

Voorganger: ds. J.S. Heutink 

Bediening Heilige Doop aan Samuël van Elten 

 

Gebed 

 

Lezing doopformulier 

 

Zingen nadat Samuël is binnengedragen: Psalm 105: 5  

5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Gebed 

 

Ouders beantwoorden doopvragen 

 

Kinderlied: Op Toonhoogte 564: 1 t/m 4 

1. Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam. 

 

2. Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 

geuren ontelbaar zweven af en aan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 

4. Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit, 

mensen ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 

Refrein: Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan! 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

Heer, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 

 



Pagina 2 van 2 

 

Bediening heilige doop 

 

Gelofte van de gemeente 

Vraag: “Gemeente, wilt u dit kind, Samuël van Elten, die 

nu gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw 

midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en 

voorgaan in het volgen van Jezus Christus?” 

Antwoord: “Ja, dat willen wij.” 

 

Toezingen: Psalm 134: 3 

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 

Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 1 Samuël 1: 20 t/m 28 (HSV) 

1:20 Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna 

zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam 

Samuël, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden. 

1:21 Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om 

de HEERE het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te 

brengen. 1:22 Hanna ging echter niet mee maar zei tegen 

haar man: Als de jongen van de borst af is, zal ik hem 

brengen, zodat hij voor het aangezicht van de HEERE 

verschijnt en daar voor eeuwig blijft. 1:23 En Elkana, haar 

man, zei tegen haar: Doe wat goed is in jouw ogen; blijf 

hier totdat hij van de borst af is; moge de HEERE Zijn 

woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde 

haar zoon, totdat hij van de borst af was. 1:24 Daarna, 

toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, 

met een driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik 

wijn. Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, toen 

de jongen nog heel jong was. 1:25 Zij slachtten de stier en 

brachten de jongen bij Eli. 1:26 En zij zei: Och, mijn heer, 

zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij 

u stond om tot de HEERE te bidden. 1:27 Ik bad om deze 

jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem 

gebeden heb. 1:28 Daarom heb ik hem ook voor al de 

dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij 

is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de 

HEERE neer. 

 

Dienst van het offer: inzameling van gaven 

 

Zingen: Psalm 146: 3 en 8 

3. Zalig hij, die in dit leven, 

Jakobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER', zijn God. 

 

 

 

 

8. 't Is de HEER' van alle heren, 

Sions God, geducht in macht, 

Die voor eeuwig zal regeren 

Van geslachte tot geslacht. 

Sion, zing uw God ter eer! 

Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'. 

 

Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 1: 24b 

1:24 ..….Zij bracht hem in het huis van de HEERE in Silo, 

toen de jongen nog heel jong was. 

 

Titel boven de preek:  “In Gods huis brengen” 

 

Zingen: Weerklank 5: 1 en 10 (Lofzang van Hanna) 

1. Mijn hart verheugt zich zeer 

en roemt in God, de Heer. 

Hij doet mij 't hoofd opsteken. 

Hij heeft mijn eer gered 

Ik kan vrijmoedig met 

al wie mij hoonde spreken. 

 

10. Des Heren woord beslist 

der volken oude twist. 

De laatsten worden eersten. 

Mijn hart verheugt zich zeer, 

en roemt in God, de Heer. 

Zijn vredevorst zal heersen. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen: Sela – ‘Ik er zijn’ 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Zegen 


